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±ƻƻǊǿƻƻǊŘ 
Beste allemaal, 

Het is alweer een tijdje geleden, maar 

hier weer een nieuwsbrief van ons! 

Inmiddels zijn we weer helemaal ge-

land in Zuid-Afrika na een fijne ver-

lofperiode in Nederland. We zijn nu 

bijna aan het einde gekomen van de 

eerste Discipelschap Missie Cursus 

van het jaar en de eerste die we ge-

heel mee mogen draaien als leiders. 

Daarover meer in deze nieuws-

brief.  We voelen ons thuis op ons 

kamertje aan het einde van de gang 

van de oude kostschool, waar we 

samen met 4 gezinnen en alle studen-

ten wonen. Ook hebben we een bij-

zonder nieuwtje om te delen, namelijk 

dat ons gezinnetje zich binnenkort 

gaat uitbreiden. Eind augustus hopen 

we ouders te worden! We zijn ontzet-

tend dankbaar voor de zwangerschap 

die erg voorspoedig verloopt en 

verheugen ons op de komst van deze 

kleine Van Dijk hier in Zuid-Afrika! Be-

dankt voor al jullie betrokkenheid en 

veel plezier bij het 

lezen van deze 

nieuwsbrief!  

 

Gods zegen,  

Bart en Marthe  

5a¢ ŎǳǊǎǳǎ  
We zijn hier met 25 studenten uit Zuid-

Afrika, Duitsland, Nederland en Au-

strali± vari±rend in leeftijd tussen 17-

36 jaar oud. Allemaal hebben zij het 

verlangen om meer van God  en Zijn 

plan met deze wereld te ontdekken. 

De drie maanden durende cursus zit 

er bijna op. We hebben een hele in-

tensieve tijd gehad want de groep was 

groot en de meerderheid was jong. De 

cursus was goed en de studenten 

hadden open houding om te leren. 

Velen zien er naar uit om naar huis te 

gaan en om thuis uit te delen wat ze 

geleerd hebben, hoe? Gewoon door 

discipelen te zijn en dit uit te dragen, 

elke dag. Ook zijn er studenten die er 

tegenop zien om terug te gaan. Zoals 

een van Marthe haar mentor studen-

ten. Haar thuis is een gemeenschap 

waar dronkenschap, geweld, misbruik, 

ruzie en wantrouwen deel zijn van 

elke dag. Hoe moeilijk is het voor haar 

om daar staande te blijven en een 

verschil te maken? Dat kan alleen 

door de kracht van de Heilige Geest, 

en daar bidden we voor. Bidden jullie 

mee? We vinden het prachtig dat ve-

len enthousiast terug gaan naar hun 

eigen woonomgeving, maar onze 

wens is dat er ook studenten zijn die 

zich geroepen voelen om het Evange-

lie naar de onbereikte volken te bren-

gen. Een aantal studenten gaan door 

met hun training bij FCE, bid mee dat 

God hen roept voor deze taak. 

Lijkt het je leuk om met je jeugd-, kerk- of vrienden groep 1 tot 3 weken op  

outreach te gaan naar Zambia?  

Of ben je geµnteresseerd in een discipelschap cursus in Zuid-Afrika?  

Kom dan naar een info avond:  

- 30 april, Kruiskerk in Haulerwijk  

- 5 mei, in Enschede  

Of schrijf je in voor de conferentie! 

 ƻ  
 - ±ƛǎǳƳ ŀŀƴǾǊŀŀƎ 

 - 9ǳǊƻǇŀ ŎƻƴŦŜǊŜƴǝŜ 

 - hƴȊŜ ǿƻƻƴǇƭŜƪ 

 - 9Ǌ ǿŀǎ ǎƴŜŜǳǿΗ 

DMT lessen 

±ƻƻǊ ƳŜŜǊ ƛƴŦƻΥ 

www.fllw.nl 

www.fce-nederland.nl 

www.fce.org.za (EN) 

Perziken plukken 

Outreach bij de basisschool 

http://www.fllw.nl
http://www.fce-nederland.nl
http://www.fce.org.za
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Wolseley 

Dienst in Haulerwijk 

±ŀƴǳƛǘ ŘŜ ¢C/ 
Vanuit Haulerwijk stellen 

zich twee nieuwe leden 

voor:  

Ik ben Bocke Dijkstra en 

zit samen met Hennie 

sinds 2017 in de TFC. 

Als zelfstandige houd ik mij bezig met 

het maken en begeleiden van bouw-

plannen. Vanuit het geloof probeer ik 

te leven, God te dienen en er voor de 

medemens dichtbij en veraf te zijn. 

Ik ben Hennie Bijzitter, heb 2 dochters 

en werk 2,5 dag in de plaatselijke su-

permarkt. 

Naast mijn werk verzorg 

ik, samen met nog 2 

andere dames, de litur-

gische bloemstukken in 

de kerk en maak deel uit 

van het wijkteam bij ons 

in de buurt.  

Twee jonge mensen, Bart en Marthe, 

zijn door het geloof en te luisteren 

naar de stem van God de zending in 

gegaan en zetten zich met liefde en 

toewijding in voor Gods koninkrijk in 

Zuid Afrika. 

Dit geeft ons (allebei) de motivatie om 

dit werk van uit de TFC te ondersteu-

nen.  

9ǳǊƻǇŀ /ƻƴŦŜǊŜƴǝŜ 
Van 10 mei tot 13 mei vindt de Foun-

dation for Cross-Cultural Education 

(FCE) Europa Conferentie plaats. De 

locatie is dit jaar in Duitsland, een con-

ferentie centrum in de buurt van Win-

terberg. Het onderwerp van de confe-

rentie is: GELOOF IS EEN ROEPING. 

Mocht je op enige manier geµnteres-

seerd zijn in het werk wat wij bij FCE 

doen en wil je de sfeer van de organi-

satie ervaren, kom dan ook naar de 

conferentie! Stuur ons een mailtje of 

spreek iemand van de TFC aan.  

Natuurlijk moeten we niet vergeten te 

melden dat wij er ook zullen zijn. Twee 

weken voor de conferentie vliegen wij 

naar Europa. Bart gaat in de eerste 

week samen met Neels en Bas wat 

bezoekjes afleggen in Duitsland, Mar-

the zal dan in Haulerwijk zijn. De 

tweede week zijn we in Nederland en 

organiseren dan een tweetal avonden 

(zie voorkant) samen met onze FCE 

collegaôs. Mocht je niet naar de confe-

rentie kunnen komen dan hopen we je 

op ®®n van die avonden te ontmoeten, 

het onderwerp van die avonden is: 

ROEPING!? 

9Ǌ ǿŀǎ ǎƴŜŜǳǿΗ 
Ja, ons bezoek aan de Nederlandse 

winter was compleet met de sneeuw 

die al in het eerste weekend van ons 

verlof viel, heerlijk! We genoten er 

van om onze verhalen over onze trai-

ning van afgelopen jaar te vertellen. 

Ook hadden we de tijd om met onze 

wederzijdse families te zijn en om 

vrienden te bezoeken. Bedankt voor 

jullie betrokkenheid en ondersteuning, 

we zijn er ons bewust van dat God 

door jullie heen ons voorziet. 

hƴȊŜ ǿƻƻƴǇƭŜƪ 
Wolseley een klein dorpje in het zuid-

westen van Zuid-Afrika 130 km land-

inwaarts vanaf Kaapstad. Wolseley  

telt +/- 15.000 inwoners, waaron-

der:74% Kleurling, 16% Xhosa en 

Sotho, 8% Afrikaner, 2% Anders. 

In Wolseley wordt door de meeste 

mensen Afrikaans gesproken, een 

taal die we al helemaal onder de knie 

hebben! We wonen aan de rand van 

Wolseley in een voormalig kosthuis 

van de naastgelegen basisschool.  

Dankpunten: 

1. Danken voor onze visa. 

2. Danken voor Gods voorziening. 

3. Danken voor onze plek binnen de 

organisatie en vele studenten die we 

mogen bereiken met Gods liefde. 

4. Danken voor de mogelijkheid die we 

hebben om voor de conferentie naar 

Duitsland en Nederland te komen. 

Gebedspunten: 

1. Bidden voor onze gezondheid, voor-

al voor Marthe nu tijdens de zwanger-

schap. 

2. Bidden voor de studenten die weer 

terug naar huis gaan na de cursus. 

3. Bidden voor studenten om uit te 

gaan naar onbereikte bevolkings-

groepen.  

4. Bidden voor de Europa conferentie. 

Open avond Enschede 

±ƛǎǳƳŀŀƴǾǊŀŀƎ 
Bedankt voor het meebidden afgelo-

pen december. Deze keer kwam het 

visum van Marthe op het nippertje. 

Het visum van Bart was al een week 

voor vertrek goedgekeurd, maar dat 

van Marthe nog niet. Op de dag van 

vertrek liepen we de ambassade bin-

nen in de hoop op een wonder. En 

jawel, het visum van Marthe was 

klaar! Onze visums zijn tot begin 2021 

geldig. We gaan nu echter al onder-

zoeken of we in aanmerking kunnen 

komen voor een permanente vergun-

ning. 

Contactgegevens FOLLOW 

P. Terpstra 

Opzienersweg 56, 8433 PN Haulerwijk 

Mail: tfc@pknhaulerwijk-waskemeer.nl 

NL74 RABO 0325 8522 78  (ANBI status) 

t.n.v. PG Haulerwijk-Waskemeer,  

o.v.v. follow 

mailto:tfc@pknhaulerwijk-waskemeer.nl

